zonder problemen wordt meegezegd, samen
met traditionele en orthodoxe mensen. Het
dankgebed wordt grotendeels vrolijk gezon-
gen, kinderen en vrouwen lezener ook siule
jes hardop uit voor, en het verhoogt de sfeer
na de maaltiid. Ougein dus om dat te reduce-
ren tot één flavw zinnetje.

Moesafgebed

Gok met het moesafgebed — het extra inge-
voegde gebed op Sjabbat ~ is iets raarsaan de
hand. Enerzijds kiest men erwel voor om fets
aan moesaf te gaan doen. Maar anderzijds is
dit moesalgebed teruggebracht tot enkele li-
turgische stukjes, zonder de structuur van
een staand gebed van 7 zegeningen. Met drie
inleidende zegeningen, ¢én zegening over
de Sjabbat en de hijbehorende offers, en drie
vaste dankzegeningen voor de weldaden van
het leven ende vrede. Al deze zegeningen zijn
aliemaal weggelaten, en men leest alleen de
Heiliging van de Godsnaam (de Kedeesja) en
gen stukje over Sjabbat. Nu ligt het moesai-
gebed natuurlifk enigszins moetlijk in pro-
gressieve kringen. Het verwijst namelijk
nog explicieter dan de andere gebeden naar
de offercultus. Maar misschien moet je dan
consequent zijn en helemaal geen moesafge-
bed uitspreken, als je daar zulke problemen
mee hebt.
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Gebed voor de Staat israél

Opmerkelijlke afwezige in deze sidoer is
het gebed voor de Staat Tsradl, waarbii Beit
Ha'Chidush blijkbaar duidelijk een andere
keuze maaki dan bifvoorbeeld de 1c. Im-
mers, in de sidoer van de g is dit gebed wel
te vinden (Tow Lefiodot, p. 334), iningekorte en
iets andere vorm dan in de orthodoxe gebed-
boeken van het vk, bijvoorbeeld door de toe-
veeging: Zegenonsallenindelandenvande
verstrooiing. Plant liefde voor Tsion en voor
fisraél in ons hart”, maar door ket weglaten
van explicieie verwijzingen naar de komst
van de Masjach.

Het lijkt een opmerkelijke keuze van Beit
Ha'Chidush voor hiet (Joodse) wereldburger-
schap. waarin de Staat Israél blijkbaar geen
belangrijke rol speelt. Niet voor niets bevat
de Beit Ha'Chidush sidaer wel hel mooie Ge-
bed voor de wereld, toegeschreven aam rabbi
Nachman van Bratslav. En worden bepaalde
gebeden waarin gesproken wordi aver ‘vrede
voor het volle {sraél aangevuld met: ‘En voor
de gehele wereld. Al metal een interessante
sidoer om kennis van te nemen en de dialoog
meeaan tegaan. €

Beit Ha'Chidush, Siduv Ha'Chidush. Het boelis te
hesielien Bij de joodse Gemeentie Beit Ha'Chidush
in Amsitcrdam, via wwwbeithackidusivnl. Leden
Betalen € 26,-, wict-leden € 36~
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